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Voor u ligt een bulletin waarin weer een aankondiging van 
vele activiteiten. We zijn blij dat we u steeds weer met een 
gevarieerd programma mogen verrassen.

Het aantal leden neemt toe en dat geeft aan dat we in een 
behoefte voor de buurt voorzien.  Af en toe bezorgt het ons even 
een slapeloze nacht, want waar moeten we al de leden ontvan
gen. Zoals bekend organiseren wij onze bijeenkomsten voorna
melijk in de buurt en daar ontbreekt het steeds meer aan grotere 
ruimtes. We hebben jaren gewacht op de weer ingebruikname 
van de “kerkzaal” van St Jacob. Helaas bleek, uit een recent 
gesprek daar ter plekke, dat de ruimte niet, zoals eerder beloofd, 
voor buurtbewoners beschikbaar zou zijn/blijven, maar dat er 
een commerciële huurder in komt. Heel jammer. Zo verdwijnen 
geschikte ruimtes voor activiteiten. Nog steeds treuren wij om de 
prachtige ruimte van de Tangosalon die door een projectontwik
kelaar een andere bestemming kreeg.  

Maar goed, wij blijven een fantastische buurt met ook nog 
steeds fantastische ruimtes. Veel dank zijn wij dan ook verschul
digd aan De Hortus en het Luther Museum. Al meerdere jaren, en 
ook dit najaar, mogen wij u weer bij hen uitnodigen. 

Van harte nodigen we u ook uit voor de jaarvergadering in het 
Pleintheater waar, na afloop, een bekende buurtgenoot u met een 
voorstelling zal verrassen.Foto voorzijde: 

Het thema van de Plantage Poëzieprijs 
2023 is rond. Zie pagina 2
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Claartje Borren

Datum zaterdag 23	september 
Tijd:	 15.00	tot	17.00	uur
Locatie  Luther Museum 

Nieuwe Keizersgracht 570
Toegang Gratis

PLANTAGE POËZIE PRIJS 2023

De 
Plantage 
Poëzie prijs

Zaterdag 23 september zal de prijs-
uitreiking zijn van de 32ste Plantage 
Poëzie Prijs, met als thema Rond.
In de  jury zitten dit jaar de dichters 
Co Woudsma, Martine van der Reijden 
(winnaar van de PPP 2022) en Jos Van 
Hest (voorzitter). Dante Boon zal de 
middag muzikaal omlijsten. 

Dante Boon maakt deel uit van het 
internationale componistencollectief 
Wandelweiser. Zijn composities worden 
wereldwijd uitgevoerd. Als vertolker van 
experimentele pianomuziek trad hij op 
tijdens festivals als Ftarri Festival (Tokio), 
VANG (Madrid), Gentse Feesten, Gau
deamus Muziekweek (Utrecht), Musica 
Sacra (Maastricht), en in concertzalen 
als Cafe OTO (Londen), Constellation 
(Chicago), Dotolim (Seoul), The Wulf 
(Los Angeles) en Paradiso (Amsterdam). 
Lovende besprekingen van zijn werk zijn 
onder meer verschenen in The New Yor
ker, The Wire, Scherzo, NRC en Trouw.

Plantage Poëzie Prijs 2023

Don’t fence me in!

Claartje Borren, de Nederlandse mode
ontwerper, textielkunstenaar en porse
lein keramist groeide op in Winterswijk 
in een fantasievol groot, onrustig, maar 
wel spannend gezin. In haar pubertijd 
 verlangde ze hevig naar de grote stad 
Amsterdam. Daar volgde zij van 1981-
1985 de Amsterdamse Modeacademie 
Vogue. Claartje vond het heerlijk om in 
haar zelfgemaakte goud
kleurige kleding en haar 
goudkleurige fiets door de 
stad te banjeren. Na haar 
diploma had ze talloze 
vrolijke baantjes, als trend
watcher, fournituren inkoopster en ont
werpster. Maar op een bepaald moment 
was ze klaar met de modewereld. Claartje 
kreeg een baan bij het gerenommeerde 
reclamebureau PMSvW (Prins, Meyer, 
Stamenkovits van Walbeek) en daar het 
multi grote account VROM. Daar was zij 
medeverantwoordelijk voor de giganti
sche campagne: een beter milieu begint 
bij jezelf. Pas toen Claartje haar drie kin
deren kreeg, begon zij in haar prachtige 
werkplaats op het Jonas Daniël Meijer
plein haar eigen kunstenaar spraktijk.

Het gaat in haar werk om verhoudin
gen tussen individu en collectief. Het 
gaat over vragen als: hoe overleef je als 
individu als jouw groep is verdwenen? 
Wat blijft erover van je identiteit zonder 
groep? Claartje maakte speciaal voor 
Beeldentuin Ravesteyn mijn favoriete 
kunstwerk getiteld There were kings & 
queens followed by princes & princesses. 

Claartje Borren is de kunstenaar van wie dit jaar een werk aan de winnaar van de 
Plantage Poëzie Prijs wordt geschonken. Het thema van de 32ste editie is: Rond. 
En met die vraag open ik ons gesprek: heeft het thema Rond je geïnspireerd 
bij het uitkiezen van één van je keramieken? Ja, voor mij betekent Rond zacht, 
rollend, welvend en flexibel. Ik maak werk, waarvan ik hoop dat het niet meteen 
heel helder is; ik wil niet per se een boodschap overbrengen, maar ik hoop wel 
dat het bij het publiek een gevoel of gedachte oproept. Ik zoek verbinding en 
contact. Je moet het zelf willen zien. Ik vind het wel belangrijk dat het schoon-
heid heeft en dat het inhoudelijk klopt. 

Een combinatie van kunst, cultuur en 
natuur. Het zinnenprikkelende kunstwerk 
was ook nog te zien in Museum de Fun
datie in Zwolle en op de begraafplaats in 
Cuijk. Maar Claartjes werk is zo veelzijdig 
dat het in dit korte stukje niet goed valt 
te beschrijven, dus verwijs ik jullie graag 
naar haar website www.claartje.com. 

In het kader van de uitreiking van 
de Plantage Poëzie Prijs 
2023 is mijn laatste vraag: 
Claartje, heb jij een favoriet 
gedicht? 
Claartje: “zoals ik je al ver
telde kom ik net als Gerrit 

Komrij uit Winterswijk en ik heb nog 
gezoend met een neefje van Gerrit, dus 
kwam ik al snel bij dit prachtige tastbare, 
lucide gedicht.”

Interview door Kathleen Warners

“Ik maak werk, 
waarvan ik hoop dat 
het niet meteen heel 

helder is”

Geheugen
De palen staan er wachtend bij.
Hun dagen zijn van wind gevuld
En met gefluister. Zij aan zij
De palen hebben veel geduld.

De wereld is niet goed gebouwd
Ze wachten kalm het einde af.
De wereld wordt behoorlijk koud
En is voor driekwart al een graf.

De laatste mens verliest terrein.
De palen is het om het even
Of ze straks kruisen zullen zijn
Of bomen uit een ander leven.

Gerrit Komrij
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Literaire middag in de Hortus

Monica Boschman en Sacha Bronwasser 
te gast in de literaire salon 
Sacha Bronwasser neemt je in Luister, haar nieuwe roman, 
mee naar Parijs. Niet het Parijs van een stedentrip van een 
lang weekeinde, maar de echte stad, zoals je die met vallen 
en opstaan leert kennen als je au pair wordt en je elke dag 
moet ontfermen over de kinderen van zo’n merkwaardige 
bourgeois familie, om ‘s avonds weer je hete chambre de 
bonne onder het zinken dak op te zoeken.

Een roman over de lotgevallen van een au pair in Parijs, dat is 
vaker vertoond, zult u zeggen. Kan zijn, maar nog nooit zoals 
Bronwasser dat doet. Ze haalt Parijs heel dichtbij, maakt er een 
fysieke omgeving van, een organisme dat langzaam iets van z’n 
geheimen prijsgeeft aan Marie, zoals de au pair heet. 

Parijs vormt het decor voor een bijzonder verhaal over een 
jonge vrouw wier leven wordt gemodelleerd door Flo, haar 
docent op de fotografie-academie, die in Marie een interes

sant project ziet en van haar 
M maakt. Om daaraan te 
ontsnappen is ze naar Parijs 
gevlucht.

‘Ieder verhaal rust op drie 
punten. Anders valt het om’, 

schrijft Bronwasser aan het begin van Luister. De derde punt is 
Philippe Lambert, de man op wiens kinderen ze past. Een man 
met een geheim, dat verband houdt met de aanslagen die Parijs 
in de jaren tachtig teisterden. Aanslagen die dertig jaar later, in 
het najaar van 2015, een gruwelijke echo krijgen die deze bijzon
dere vertelling op gang brengt.

Al met al best veel voor één roman. Maar Bronwasser 
verstaat de kunst van het componeren, houdt alle verhaallijnen 
helder en heeft een feilloze pen die het moeilijk maakt het boek 
neer te leggen.

De lof voor Luister is nogal overweldigend. Recensies 
met vijf sterren in de grote kranten - ‘ontzettend ingenieus’, 
vond nrc, ‘onweerstaanbaar’, oordeelde de Volkskrant. Op het 

moment van schrij
ven is het boek toe 
aan de tiende druk. 
Bronwasser (1968) 
schreef eerder de 
roman Niets is gelo
gen; ze is niet alleen 
schrijver, maar ook 
curator en kunst
historicus. 

In 2017 won Monica Boschman de Plantage Poëzieprijs. 
Natuurlijk schreef ze al veel eerder, maar sinds die prijs 
gaat ze als een speer. In 2018 debuteerde ze met de bun-
del ‘Zeerslag’, een jaar later volgde ‘Nieuwe wegen voor 
Mariken’ en dit jaar kwam de bundel ‘Vindersloon’ uit. Haar 
gedichten staan ook in het tijdschrift DICHTER van Plint, 
op een ontbijtbord van diezelfde uitgeverij, op de muur van 
een Leestuin in Grave en op een bronzen plaquette aan de 
dijk van Alblasserdam. 

Monica Boschman is een dichter die gelooft in taal die ademt, 
in woorden die echt bij iets of iemand horen en in de kracht van 
zwijgende witregels. Zoals ze zelf zegt: ‘Wat ik doe, is gegroeid 
uit wat ik eerder deed: mijn studie Nederlands en mijn werk 
als trainer, voorlichter, interviewer en tekstschrijver. Maar mijn 

belangrijkste leermeester is het 
leven zelf. Ik ben wie ik ben door alle 
stappen die ik vanaf 23 augustus 
1965 heb gekropen en gezet.’

Het hoofdaccent van het 
gesprek zal liggen op haar poëzie, 

maar haar werk als schrijver van proza en als schrijfdocent zal 
misschien ook om de hoek komen kijken. Dit jaar is haar roman 
‘Zolderdagen’ verschenen en met haar verhaal ‘Liefde voor de 
natuur’ won ze in 2021 de juryprijs van het Rode Oor voor het 
beste literairerotische verhaal van het jaar.  

foto:  
Claudette van de Rakt

foto: Armand Lamée

“Ieder verhaal rust 
op drie punten. 
Anders valt het om” 

“Wat ik doe, is 
 gegroeid uit wat  
ik eerder deed”

Datum zondag 12 november
Inloop 14.30 uur 
Tijd	 15.00 tot 17.00 uur
Locatie  De Laranjezaal in de Hortus 
Toegang Gratis, niet-leden €5,-
Na afloop borrel

DE LITERAIRE SALON

Tekst Sacha Bronwasser: Ariejan Korteweg

Tekst Monica Boschman: Jos Van Hest



Datum donderdag 26 oktober 
Tijd:	 16.00	uur
Aanmelden:  activiteiten@vriendenvande

plantage.nl	(max.	15	personen)

RONDLEIDING GALERIE FRANZIS ENGELS
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“Mijn man is beeldend kunstenaar en 
toen hij en een aantal kunstenaars 
die wij kenden tijdens de recessie van 
2008 de mogelijkheid om te exposeren 
kwijtraakten omdat veel galeries ermee 
ophielden, besloten wij ons huis af en 
toe een weekend als expositieruimte in 
te richten. Ik ging die weekenden steeds 
leuker vinden en geleidelijk werd het 
organiseren een zo tijdrovende bezig
heid dat ik besloot om van ons huis een 
galerie te maken, zodat ik ervan kon 
leven. Maar ik ben de galerie niet alleen 
begonnen om er geld mee te verdienen, 
mijn hoofddoel is nog steeds om kunste
naars een podium te geven.”

Als bezoeker kom je in galerie Franzis 
Engels binnen in een open keuken met 
zicht op de tuin en met aan de wanden 
werk van onder andere Pim Palsgraaf, 
Marian Bijlenga en Marja Kennis. Een 
wenteltrap voert je daarna langs kunst
werken in een zitkamer en een studeer
vertrek naar de vierde verdieping, die 
is ingericht als ruimte voor regelmatig 
wisselende exposities. Daar expose
ren in september Romee van Oers en 
Katrien Vogel, vertelt Franzis Engels. “De 
keuze van kunstenaars gaat bij mij heel 
erg op gevoel: wat spreekt mij aan, wat 
vind ik interessant, wat intrigeert mij? 

Dit is geen galerie die zich richt op een 
bepaalde stroming of periode en Ik ben 
ook niet zo van het figuratieve. Veel van 
mijn kunstenaars zijn aan het onderzoe
ken en het ontdekken wat zij met hun 
materiaal kunnen doen, zoals Kees de 
Vries die op een fascinerende manier 
met zout werkt.” 

Verhaal
Op de website van de galerie staan 24 
kunstenaars van wie op dit moment 
werk in de galerie bezichtigd kan wor
den, maar, zegt Engels, dat zijn lang niet 
allemaal mensen met wie zij een lang
durige relatie heeft. “Een aantal kunste
naars is wel al langer bij mij, maar over 
een paar maanden vind je hier zeker ook 
weer andere namen. Er zijn galeries die 
hun kunstenaars sterk aan zich bin
den: ‘ik heb jou ontdekt, nu ben je mijn 
kunstenaar.’ Zo werk ik niet. Ik kijk bij mijn 
keuzes ook nooit naar verkoopbaarheid, 
want ik weet niet wat dat is. Als ik een 
werk mooi vind, kan ik er een verhaal 
over vertellen en dan hoop ik maar dat 
dat mensen aanspreekt. Meestal is dat 
het geval, maar ook al verkoopt iets niet 
zo goed, dan heeft die kunstenaar toch 
de kans gehad om zijn of haar werk te 
laten zien. Dat vind ik ook belangrijk.”

Zij vraagt zich wel eens af of het uit 
commercieel oogpunt niet beter zou 
zijn voor de galerie om in het centrum 
te zitten in de buurt van andere gale
ries. “Maar aan de andere kant zijn wij 
gemakkelijk te bereiken en is hier altijd 
parkeerplek. Als binnenkort een groepje 
leden van de Vrienden hier langskomt 
voor een bezoek, dan vind ik dat super
leuk, want mensen uit de buurt zijn toch 
een beetje ambassadeurs en die kun 
je als galerie goed gebruiken. Ik heb 
ondertussen veel klanten in de buurt en 
dat is toch persoonlijker dan wanneer 
het werk op een anonieme plek terecht 
komt.”

De galerie is op donderdag, vrijdag 
en zaterdag in de middag geopend en 
iedereen is dan welkom, ook mensen 
die niet meteen van plan zijn om iets 
te kopen. Wel is het nodig dat bezoe
kers de wenteltrap kunnen gebruiken, 
want een andere route naar de hogere 
verdiepingen is er niet. Engels: “Mensen 
kunnen kiezen of ze op eigen houtje 
door de galerie willen lopen of dat ik 
meeloop om wat te vertellen. Vaak 
vinden bezoekers dat prettig, want door 
zo’n verhaal ga je gerichter kijken en 
wordt het werk interessanter.” Ze lacht. 
“Maar ook als ze daar niet voor kiezen, 
begin ik meestal toch te kletsen, want ik 
vind het gewoon heerlijk om over mijn 
passie te praten. Nee, een leukere baan 
dan die van galeriehouder kan ik me 
eigenlijk niet voorstellen.” 
Voor meer informatie:  franzisengels.nl

Hedendaagse kunst in galerie Franzis Engels

‘Ik vind het heerlijk als ik over mijn 
passie kan vertellen’
Met zijn kleine ramen, zijn grote grijze deuren en zijn opvallende geometrische 
gevel maakt galerie Franzis Engels een strenge indruk. Maar achter die deuren 
openbaren zich voor de bezoeker op vier verdiepingen lichte, transparante 
ruimtes waarin kunstwerken harmoniëren met het meubilair in wat behalve een 
galerie ook een woonhuis is. In dat huis begon Franzis Engels met haar partner 
in 2008 kunst te exposeren, vertelt ze in de keuken.

Interview door Erik Hardeman
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In het pleintheater
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Inloop: 16.00 uur, lezing: 16.30 uur. Na afloop de buurtborrel

SOOP LEZINGEN

Jaarvergadering met een 
theater voorstelling

Datum:  Do 12 oktober
Tijd:	 	 20.00
Inloop	met	koffie/thee:		 19.30	uur
Locatie:  Pleintheater
Na afloop:  borrel
Toegang	 	 alleen	leden

DE JAARVERGADERING

Dit jaar bent u van harte welkom in het Pleintheater voor de jaarvergadering.  
We zullen u verslag doen van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en een 
financiële verantwoording afleggen. Daarna maken wij graag ruimte voor onze 
buurtgenoot Sanne Wallis de Vries.

“Praten tegen publiek middels humor”, 
zo noemt Sanne het vak dat ze doceert 
op de Amsterdamse Theaterschool. Zo 
zou je het kernaspect van haar eigen 
optredens ook kunnen samenvatten, al 
komen kleinkunst, stand up comedy en 
cabaret ook in de buurt. 

Of ze nou komt optreden met haar 
Parade trio “Ta Mère” (zang, dans en er
varen lichaamswerk), of dat ze liederen 
ten gehore komt brengen met haar vas
te gitarist Wouter Planteijdt (oa bekend 
van de band Sjako), of dat ze solo acte 
de présence komt geven; in alle variaties 
van optredens van Sanne worden de 
grenzen van de podiumkunsten verkend 

én er wordt altijd gepraat tegen publiek 
middels humor.

In welke samenstelling ze 12 oktober 
ten tonele zal verschijnen, of beter ge
zegd: of ze anderen mee brengt, en wie 
dan, blijft nog even een verrassing. Pret 
gegarandeerd!

Datum Do	14	september	om	16:00
Locatie  Luther Museum 

Nieuwe Keizersgracht 570
Aanmelden Stuur een mail naar 
	 	activiteiten@vriendenvande

plantage.nl	(max.	15	personen)

RONDLEIDING LUTHER MUSEUM

Luther Museum

Rondleiding
De Lutherse kerk in Nederland heeft 
vanaf het begin een internationaal karakter 
gehad. In de presentatie Luther & de Wereld 
staat deze rol van de Nederlandse Luthera-
nen in de rest van de wereld centraal.  
Er wordt aandacht besteed aan de stichting 
van de eerste kerken in de Verenigde 
Staten, de banden met de West-Indische 
Compagnie en de kerken op Suriname en 
Curaçao, de Lutherse Zending in Indonesië 
en de Lutherse Wereldfederatie. Aangezien 
we er graag willen zijn voor buurtgenoten, 
bieden we als Luther Museum een gratis 
rondleiding (max. 15 personen) aan door 
Tonko Grever (kwartiermaker) met aanslui-
tend een kop koffie en een stukje taart in de 
kerkzaal.

In het najaar gaan de SOOP/Vrienden lezingen weer 
van start. De data zijn 28 september, 26 oktober en 30 
november. De inhoud van de lezing op 30 november is 
op dit moment nog niet definitief. Daarover volgt later 
nog informatie.

28 september | 20 jaar NEMO
De lezing op 28 september is van Michiel Buchel en gaat 
over 20 jaar Nemo, de geschiedenis en betekenis voor 
de buurt van het wetenschaps- en techniek museum 
Nemo. Michiel Bucher is oud-directeur van Nemo 
Science Museum. Bij zijn afscheid in maart van dit jaar is 
hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau 
voor zijn jarenlange inzet om wetenschap en techniek 
toegankelijk te maken voor een groot publiek.

26 oktober | Het elektrisch paradijs
door Lorenz van Doornen en Meta Krüger.
Het elektrisch paradijs: Vanaf eind negentiende eeuw 

deed de elektriciteit zijn intrede in het dagelijks leven.  
De huizen stroomden langzaam vol met vreemde, nieu-
we apparaten zoals stofzuigers, wasmachines, scheer-
apparaten, en natuurlijk ook gloeilampen. Een waar leger 
van uitvinders bracht allerlei elektrische apparaten uit, 
sommige blijvertjes, andere verdwenen curiositeiten, 
zoals de elektrische kam.

Lorenz van Doornen en Meta Krüger bezitten een 
aantal verzamelingen van zulke apparaten en hebben 
daarover een boek geschreven “Het Elektrisch Paradijs”. 
In deze lezing zullen zij de vroege geschiedenis van de 
elektrificatie presenteren, waarbij een keur aan ooit 
revolutionaire, soms onzinnige, maar zonder uitzondering 
prachtige artikelen de revue passeert.
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Veel Plantage-bewoners kennen dit pand als de voormalige Tango 
 Argentino School, die hier van 2005 tot 2020 was gevestigd en waarover 
zo’n tien jaar geleden een artikel in ons Plantage Bulletin verscheen in de 
rubriek ’bekende buurtgenoten’.

De geschiedenis van het pand begint in 1892, toen het werd gebouwd als 
woonhuis en kantoor van handelsagent Andries G. Willing (1848  1920).

In 1899 werd het pand in gebruik genomen door de Amsterdamsche Fabriek 
van Drop, Chocoladeen Suikerwerken van David L. Cohen, eerder gevestigd in 
de Plantage Kerklaan. 

Tien jaar later werd het pand overgenomen door de familie H. de Vries & 
Zonen die er tot 1929 gevestigd was. Onder de merknaam Venz (V en Z) produ
ceerde en verkocht ook zij  chocolade- en suikerwerken.

In 1930 verbouwde architect Jaap Molenaar de fabriek tot kerk. Voorgevel 
en zij muren bleven behouden en de kerkzaal kreeg een gewelf.  De kerk was 
van de Christelij k-Gereformeerde gemeente,  droeg de naam Plantagekerk, 
en was de opvolger van de Plantagekerk die van 1872 tot 1927 aan de Planta
ge Doklaan 8 stond. Het pand werd voorzien van galerij en en een rij zige, grij s 
marmeren preekstoel met trap. Voor het kerkvolk kwamen er grote grenen 
opklapbare kerkbanken.

Tot in de jaren 1960 was het pand als kerk in gebruik. Daarna werd het ver
huurd aan de fi rma Hoek & Sonepouse, een electrotechnisch bureau.

In 1981 werd Chris de Jong eigenaar. Met zij n stichting STOA (Onderzoek 
en Advies ten behoeve van Kulturele instellingen) en een aantal impressariaten 
kwam hij  van het Binnengasthuisterrein. De kerkzaal bleek geschikt als dans-
studio. Naast Dansgroep Krisztina de Chatel huurde ook choreografe Truus 
Bronkhorst de ruimte. 

In 1992 werd een zolderverdieping toegevoegd. De Tangoschool zat er van 
2005 tot 2020. In 2021 begon een verbouwing tot de huidige vier “highend” 
appartementen..

Zie:	Ineke	Vlug	in	Plantage	Bulletin	augustus	2014	en	Carolus	van	Doornen	in	Ons	Amsterdam,	oktober	2009

Plantagegedicht

In de vallende avond

keek ik naar buiten en zag

tussen bekende bomen in de verte

een onbekend wit huis.

Mijn blik begroette het verrast

als voorpost van een weergaloze wereld

die ooit voor me zou opengaan.

De volgende avond was het huis

weg. Hoe ik ook bleef turen

in de schemering of overdag,

het liet zich niet meer zien.

Een overhaaste beloft e overhaast

ingetrokken. Sinds tientallen jaren

rijst het plotseling in me op:

een wit huis tussen verre bomen.

Onvindbaar. Buitenaards.

Hanny Michaelis (1922−2007).
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