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Plantage
Filmfestival
2014

Deborah van Dam
Desmet Studio’s, Plantage Midddenlaan 4a
Zaal open 12:30 uur, aanvang 13:00 uur

Inhoud van dit bulletin

Activiteiten Plantage Filmfestival: Deborah van Dam Toegang € 10. Gratis voor leden

Activiteiten SOOP-lezingen: Titiaan Zwart en Barbara Véér de voorstelling en in de pauzes zijn broodjes, kof-
Groeneveld, en Frangoise Haeck fie, thee efc. te koop in het café

Poézie Plantagegedicht M. Vasalis Documentairemaakster Deborah van Dam (1968 Den Haag)
Activiteiten SOOP-lezing werd op haar zesde al gegrepen door het fenomeen film.
Activiteiten Wandeling Westelijke Tuinsteden ‘Ik ben toen een keer meegenomen door een kennis die bij
Activiteiten Literaire middag in de Plantage: Caribi- de VPRO werkte. Hij liet me een filmset zien op de zolder
sche letteren met Wanda Reisel en Walter Palm van een mooi oud huis. [...] Het was buiten klaarlichte dag,
Activiteiten Jaarvergadering maar op die filmset was het nacht. Het idee dat je een
Activiteiten Plantage Poéziewedstrijd 2014 andere werkelijkheid kon scheppen, vond ik fantastisch.
Ook in de Plantage The Frozen Opera Dat is me altijd bijgebleven.” Ondanks het feit dat ze al zo
Ook in de buurt Lunchconcerten jong instinctief wist dat film haar roeping was, duurde het
Ook in de buurt Literaire talkshow Letterenhuis lang voordat ze haar doel ook bereikte. Na het gymnasium
Activiteiten 4 mei herdenking volgde ze een studie Rechten, waarna ze aan de slag ging
Bekende buurtgenoten deel 3 Piet Zeilstra bij KPN. ‘Dat ging goed, ik kreeg daar alle kansen. Op mijn

dertigste was ik manager. Ik had een mooie werkkamer en
ik verdiende veel geld. Maar toch knaagde het.” Ze nam
cultuurvrienden  vereniging vrienden van de plantage ontslag en ging als stagiaire aan de slag bij RTV West.

Redactie Ko van Geemert, Fred IJsebrands, Ineke Viug, Ester Wouthuysen

Uitgave Vereniging Vrienden van de Plantage, Plantage Middenlaan 18, 1018 DD Amsterdam, www.vriendenvandeplantage.nl, info@vriendenvandeplantage.nl
Verschijnt 4x per jaar. Bestuur Leon Deben (voorzitter), Paul Verberne (secretaris), Fred IJsebrands (penningmeester), Ko van Geemert, Michaela Hanssen, Ineke Viug
en Ester Wouthuysen. Nieuwe leden aanmelden via onze website.

Contributie particulieren €16, huisgenoten €7, instellingen/bedrijven €35 p.j. Betalingen NL04 INGB 0004 4314 90 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Plantage, Adam.



Daar werd ze in het diepe gegooid en kreeg ze razendsnel

het vak onder de knie. Zo mocht ze voor haar eerste klus

in haar eentje naar Zuid-Afrika om daar in Johannesburg
filmreportages te maken voor het Holland Dance Festival. Al
snel viel ze op door haar talent om de essentie in beelden te
vangen. Vanaf die tijd is het snel gegaan en kreeg ze gelei-
delijk steeds meer ruimte om zich in het vak te ontwikkelen.
Ze begon radiodocumentaires en korte filmpjes te maken.
Voor het radioprogramma ‘Desmet’, gepresenteerd door
Theodor Holman, verzorgde ze items over kunst en cultuur.
Tijdens de viering van het 80-jarig bestaan van de NCRV,
met diverse optredende artiesten, leerde zij Liesbeth List
kennen. Die ontmoeting leidde tot haar debuutfilm Liesbeth
List — Heb me Lief (2006) waarin ze subtiel en indringend
laat zien hoe de diva op zoek is naar verzoening met de
wrange gebeurtenissen uit haar jeugd. Deze film leverde
haar een nominatie voor de Beeld & Geluid Award op en

is zaterdagmiddag 8 maart op het Plantage Filmfestival te
zien.

Van Dam heeft sinds 2001 haar eigen bedrijf, waar ze in
teamverband samenwerkt met andere gepassioneerde cine-
asten. Grote bekendheid kreeg ze met haar documentaire
De Baby (2011-2013), bekroond met de eervolle vermel-
ding door de jury van de Nipkowschijf. Een aangrijpende
reconstructie van de Hollandse onderduik van de joodse
baby Anneke Kohnke (1940), die nu in Amerika woont. Met
interviews, archieffilmpjes van het leven in Nederland onder
de bezetter en oude familiefoto’s komt een spannende
zoektocht op gang met een schrijnende ontknoping. Met
deze film opent het festival. De derde film die we integraal
vertonen is Van Dams recentste documentaire: Oude Bo-
men - een familie kroniek, over een tuindersfamilie die zich
geconfronteerd ziet met de dreigende onteigening door de
gemeente. Met deze film krijgt ons Plantage Filmfestival een
primeur, want hij gaat pas de volgende dag bij Human in
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premiere.

Behalve deze films zullen nog andere (fragmenten van)
films van de hand van Deborah van Dam op 8 maart in
Desmet te zien zijn. Het gaat een interessante en ontroe-
rende middag worden.

Deborah van Dam zal zelf aanwezig zijn om haar films toe
te lichten.

Voor de exacte programmering verwijzen we u graag naar
onze website: www.vriendenvandeplantage.nl.

ACTIVITEITEN 27 FEBRUARI

SOOP-lezing

Nieuwe Kerkstraat 124, 16:30 uur, na afloop buurtborrel
Toegang gratis

Titiaan Zwart en Barbara Groeneveld van de Stichting
Mantelaar vertellen over de succesvolle koppeling van zorg-
studenten aan ouderen en hun mantelzorgers. Op hun site
schrijven ze hoe ouderen hartstikke blij zijn met de studen-
ten, die weer tijd en aandacht voor hen nemen. Kinderen
zien hun ouders weer opleven en worden bovendien goed
op de hoogte gehouden van hoe het met hun ouders gaat
via de dagboekberichten, die de studenten via het systeem
aan hen toesturen. De toestroom van enthousiaste zorgstu-

denten is groot. Ze maken de balans op na ruim een jaar.

ACTIVITEITEN 27 MAART

SOOP-lezing

Nieuwe Kerkstraat 124, 16:30 uur, na afloop buurtborrel

Toegang gratis

Frangoise Haeck, cultureel antropoloog, maakt met u een

virtuele reis door Mali. Al maanden is Mali in het nieuws.

Het is interessant iets te horen over dat land nu we er

Nederlandse militairen naar toe sturen. Frangosie Haeck,

Mali-kenner bij uitstek, zal naast een korte schets van de

huidige politieke en economische situatie vooral de rijke

culturele traditie van dit land belichten. Zij was jarenlang

ontwikkelingswerker en heeft tot op heden zo’n zestig reizen

door Mali gemaakt. Zij is ook voorzitter van een stichting

die werkt aan de ontwikkeling van een dorp dat gelegen is

in de Sahel. Over haar belangstelling voor Mali zegt ze: “Al

tijdens mijn eerste dienstbetrekking in 1967 bij de Volontai-
2




res du Progrés werd ik verliefd op Mali. Ik ben er daarom
vaak naar teruggekeerd. Mali is een aantrekkelijk land

met een roemrijke geschiedenis en een grote variéteit aan
landschappen en bevolkingsgroepen. De president slaagt
erin om een relatieve harmonie tussen de volkeren in stand
te houden. Het is een land dat investeerders aantrekt: Libié
en China zijn er zeer actief. Toeristische trekpleisters zijn het
mooie landschap, de kleurrijke etnische bevolkingsgroepen,
de leemarchitectuur, het textiel, de muziek en de creatieve
inspiratie.”

Plantagegedicht

DRANK, DE ONBEREKENBARE

Onder 't net en viot gesprek

dat mijn hoofd, met bruine hoed
met de gastheer voeren moet,
denkt mijn hele ziel: verrek!

In mijn binnenst stampen beesten,
snuiven paarden, ruisen bossen,
slangen schuiflen door de mossen,
negerstammen vieren feest.

Port of sherry...liever thee?

Ja mevrouw, of eiglijk....nee.
Spiernaakt duik ik in een meer.
Graag, een halfje...o, niet meer!
Hoe kan ik, bij God, nog praten...
Zouden ze iets aan me merken?
Kan ik niet meer tegen sterke
drank? Heb ik al rode oren?

Als we nou die kat eens schoren

- de onvervalste poedelkat -
ijsbloemen op zijn achterplat.
Niemand weet, hoe vreeslijk wild
ik met los haar loop te rennen!
Niemand zou mij hier herkennen
als ik plotsling was gevild.

Want ze kennen slechts mijn huid,
en die nog alleen bij stukken,

o ingetogen, bruine bruid

van Tahiti, of Molukken...

In de kamer wordt het donker;
buiten dwarrelt stil en schuin
sneeuw op heel licht groene struiken.
Z6 mooi is het in die tuin,

dat ‘k moet staren naar het geflonker
van mijn glaasje, naast de kruiken:
al te glinsterend stuk glas...
Plotsling huil ik...op zijn jas

zaten toen ook lichte viokken.
Viokken sneeuw...die werden water...
Hield hij niet meer van me, later,
dat hij zomaar is vertrokken?
M.Vasalis (1909-1998)
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ACTIVITEITEN 24 APRIL

SOOP-lezing

Nieuwe Kerkstraat 124, 16:30 uur. Na afloop buurtborrel
Toegang gratis

Paul Verberne vertelt over Verdi. Nadere gegevens t.z.t. op
onze website.

ACTIVITEITEN 5 APRIL

Wandeling Westelijke Tuin-
steden

Verzamelen: 15.00 uur bij halte van lijn 7 in de Korte
‘s-Gravesandestraat/Sarphatistraat

Na Zuidoost en Noord trekken we onder leiding van stads-
socioloog Léon Deben deze keer naar de ‘Far West'. We
nemen tramlijn 7 naar het stadsdeelkantoor op het Bos en
Lommerplein. Vanaf dit plein lopen we naar de Kolenkitbuurt
en bezoeken daar o.a. de Akbarstraat (zie 0.a. documen-
taire Felix Rottenberg). De Westelijke Tuinsteden (Bos en
Lommer, Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart)
zijn onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP)
voor Amsterdam van Cornelis van Esteren en Theo van
Lohuizen. Het is een enorm gebied met een oppervlakte van
2800 ha en er wonen ongeveer 130.000 mensen. We kiezen
voor een wandeling door een gedeelte van Bos en Lommer
zoals gezegd de Kolenkitbuurt. Op de terugweg maken we
(als de tijd het toelaat) een tussenstop op het Mercatorplein
en bezoeken nog het Balboaplein.

S.v.p. aanmelden voor 29 maart 2014 bij Léon Deben:
deben@chello.nl. Maximaal aantal deelnemers: 25.




ACTIVITEITEN 12 APRIL

Literaire middag in de Plan-
tage: Caribische letteren
Tangosalon, Plantage Muidergracht 155

Inloop vanaf 14:00 uur, aanvang 14:30 uur

Einde: ca 17:00 uur

Toegang: € 5, Gratis voor leden

Op deze middag, die in het teken van de Caribische letteren
staat, lezen Wanda Reisel en Walter Palm niet alleen uit
eigen werk voor, maar ook uit dat van Antilliaanse auteurs
die zij bewonderen. Walter Palm reciteert onder meer zijn
gedicht De mazurka en zal dat illustreren met CD-opnames
van mazurka’s van (zijn grootvader) Jacobo Palm en (zijn
betovergrootvader) Jan Gerard Palm. Ko van Geemert
vertelt over zijn net verschenen literaire, culturele gids Dushi
Willemstad.

Daarna kunt u kijken naar een aflevering van Literaire ont-
moetingen, een televisieuitzending uit 1963. Hierin ontmoet
Hans Gomperts schrijvers en schrijfsters van de Neder-
landse Antillen.

De boeken van de aanwezige (en van andere) auteurs zul-
len deze middag te koop zijn.

ACTIVITEITEN 22 MEI

Jaarvergadering

Noteert u deze datum vast in uw agenda.

Locatie en programma op deze donderdagavond leest u in
het volgende bulletin.

ACTIVITEITEN (INSTUREN VOOR 1 JUNI)
Plantage Poéziewedstrijd 2014
Het thema van deze 23ste editie van de Plantage Poézie-
wedstrijd is: Drank. Er kunnen maximaal twee gedichten
worden ingezonden naar ppp@vriendenvandeplantage.nl
Inzenden kan tot 1 juni 2014 (dus niet tot 1 mei, zoals in
ons vorige bulletin stond). Aan deelname zijn verder geen
voorwaarden verbonden.

De winnaar ontvangt een kunstwerk van Wim Vaarzon
Morel, vele jaren buurtbewoner. De jury wordt gevormd door
Parooljournalist Paul Arnoldussen, uitgever in ruste Bas
Lubberhuizen en Ko van Geemert (voorzitter).

Nadere mededingen over deze gedichtenwedstrijd zullen te
vinden zijn op onze site www.vriendenvandeplantage.nl

OOK IN DE PLANTAGE

The Frozen Opera

Galerie Puntspatie (van Kjeld de Ruyter)

Plantage Kerklaan 45

3 t/m 28 februari 2014, dagelijks 11:00-17:00 uur

The Frozen Opera is een serie prenten die voortvloeide

uit de graphic novel Dialogues on an Aging Existence van
Glenn Thomas. Ook is een van de twee projecten te zien die
Glenn Thomas met de Amerikaanse schrijver Paul Auster
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maakte: My Mouth is Tired Now: Peter Stillman’s Monolo-
gue, een portfolio met 8 zeefdrukken [tekst in beeld] uit The
New York Trilogy— The City of Glass.

Glenn Thomas (New Jersey, 1944), woont en werkt sinds
1970 in Amsterdam en stelt regelmatig zijn werk tentoon in
Nederland, de V.S. en in vele Europese steden.

Zie ook www.puntspatie.nl

OOK IN DE BUURT

Lunchconcerten in het Kohn-
stammhuis

Kohnstammzaal van de Hogeschool van Amsterdam
Wibautstraat 2-4, Amsterdam

25 maart en 10 juni, 13:00 uur, zaal open 12:30 uur
Toegang gratis

Voor het programma zie t.z.t.: www.hva.nl.

OOK IN DE BUURT

Tv-opnamen literaire talkshow
in het Letterenhuis

Door Ineke Viug

Sinds eind vorig jaar vinden in het Letterenhuis aan de Nieu-
we Prinsengracht 89 om de maand de televisiecopnamen
plaats van de literaire talkshow: Lefteren &cetera. Geinte-
resseerde buurtgenoten zijn daarbij van harte uitgenodigd.
Een mooie gelegenheid om schrijvers, vertalers en medeli-
teratuurliefhebbers te ontmoeten in de sfeervolle bibliotheek
van het Letterenhuis.

Letteren &cetera is een talkshow van' Cultura, het digitale
televisiekanaal van de openbare omroepen, in samenwer-
king met het Nederlands Letterenfonds.

Kenneth van Zijl is de interviewer in deze talkshow. Per
aflevering zijn steeds drie schrijvers of vertalers te gast. Ze
worden geinterviewd over hun jongste boek, dat op enigerlei
wijze door het Letterenfonds is ondersteund.

In de eerstvolgende (reeds opgenomen) uitzending van za-
terdag 22 februari a.s. worden drie familiegeschiedenissen
besproken - fictie en non-fictie, Nederlandse en buiten-
landse - waarin migratie een belangrijke rol speelt. Schrijver
Jan van Mersbergen wordt geinterviewd over zijn nieuwe
roman De laatste ontsnapping (vanaf februari in de winkel),
waarin twee vaders en twee zonen centraal staan. Een boek
vol handeling, dialoog en vluchtgedrag dat volgens Van Zijl
“leest als een mantra” omdat de taal van Van Mersbergen
zo ritmisch is dat je haast als vanzelf wordt meegenomen in
het verhaal. In het gesprek over Kroniek van perdepoort van
Anna Louw, een Zuid-Afrikaanse roman uit 1975, de tijd van
de apartheid, vertelt vertaler Rob van der Veer hoe hij via
het boek in de greep raakte van de recente geschiedenis en
literatuur van het land. Hij besloot zich door de hele biblio-
theek van het Zuid-Afrika Huis heen te lezen. Daar kwam hij
toen op het spoor van het nu door hem vertaalde Kroniek
van perdepoort. Het gesprek met reisverhalenschrijfster Ca-




rolijn Visser, tot slot, gaat over haar met de Bob den Uylprijs
bekroonde Argentijnse avonden. Van de Zwart Janstraat
naar de pampa. Een waargebeurd verhaal over Rinus van

Mastrigt, die in de crisisjaren op de fiets naar Nederlands-In-

dié ging om werk te zoeken, er vervolgens trouwde en twee
dochters kreeg. Na zijn scheiding keerde hij naar Nederland
terug en emigreerde naar Argentinié.

Op donderdag 20 maart vinden er weer televisieopnamen
van Letteren &cetera plaats in de bibliotheek van het Let-
terenhuis. Het programma is nog niet helemaal rond, wel

is zeker dat Daan Heerma van Voss komt vertellen over
zijn nieuwe roman Het land 32. Vanaf 20 maart zullen twee
edities tegelijk worden opgenomen, steeds op donderdag
om 17.00 (inloop vanaf 16.30) en om 19.30 (inloop vanaf
19.00). De besproken boeken zijn na de opnames te koop
(alleen pinnen). Desgewenst kunt u ze laten signeren door
de auteur. Op www.letterenetcetera.nl vindt u de gasten
voor deze talkshows, ook kunt u daar reserveren voor één
of beide edities. Na aanvang is geen toegang meer moge-
lijk.

Eerdere uitzendingen zijn te bekijken via www.cultura.nl.

ACTIVITEITEN

4 mei herdenking

Hollandsche Schouwburg, Plantage Middenlaan 24
Aanvang 19:30

Bij het ter perse gaan van dit bulletin is het programma nog
niet bekend. Zie t.z.t. www.vriendenvandeplantage.nl of
www.hollandscheschouwburg.nl.

OBSERVATIES UIT DE BUURT
In het volgende bulletin vindt u weer een column van Joke
van der Wey.

BEKENDE BUURTGENOTEN, DEEL 3

Piet Zeilstra verlaat Plantage
na ruim 40 jaar

Door Ko van Geemert en Ester Wouthuysen
‘Sigarenmagazijn P. ZEILSTRA, Plantage Middenlaan 28,
Tel. 020 242075’, toont het stempeltje dat Pieter Zeilstra
vroeger drukte op een declaratiebon, toen beroepshalve
genoten rookwaren voor de belasting nog aftrekbaar wa-
ren. We lezen dit in het tijdschrift Ons Amsterdam, waarin
Maurits Schmidt, in het aprilnummer van 2011, over deze
klassieke sigarenboer schreef: ‘Zeilstra’s winkel is niet

de oudste in Amsterdam. Wel een juweeltje. Uitgebleekte
sigaartjes in de etalage op de hoek schuin tegenover Artis.
Korintische zuiltjes dragen de vitrinekasten achter de toon-
bank al 87 jaar lang. Zeilstra (61) staat er nu 37 jaar. Dag
in, dag uit.” We zijn inmiddels drie jaar verder, Zeilstra is 64
en staat al 40 jaar in een prachtige zaak die 90 jaar onver-
anderd is gebleven. Maar niet meer voor lang. Tijd voor een
gesprek met hem.
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Zeilstra: ‘Ik ben op 21 oktober 1949 geboren, in een Fries
plaatsje boven Harlingen, Aimenum, het bestaat al lang niet
meer. Mijn ouders, echte Friezen, hadden een gemengd
bedrijf. Later is mijn vader gemeenteambtenaar geworden
in Leeuwarden, waar hij onder meer verantwoordelijk werd
voor de grasmat van het stadion van Cambuur.

Ik was zo’n beetje de middelste van zes kinderen: drie
meisjes en drie jongens. Na de middelbare school ben ik op
de MTS werktuigbouwkunde gaan studeren. Maar ik wilde
graag beroepsvoetballer worden. En dat lukte ook. Ik heb
zeven jaar bij Cambuur gespeeld tot ik — bij Heracles — een
enorme schop tegen m’n enkel kreeg. Ik heb nooit meer

gevoetbald.

Toeval

Hij spreekt er met grote nuchterheid over. Zoals hij vrijwel
alles met een groot relativeringsvermogen beziet. Zou dat
zijn Friese afkomst zijn?

Zeilstra: ‘Ik was toen 22 en probeerde een baan in de werk-
tuigbouwkunde te vinden, maar dat lukte niet. In '71 trouwde
ik met Ida de Wilde, ze was geboren in de Plantage, maar
haar achtergrond was ook Fries, haar opa was onze buur-
man geweest. Mijn schoonvader kende de Plantage uit de
oorlog, toen hij hier met brood ventte. Na de oorlog begon
hij een garage in de Kerklaan, waar hij eerder zijn bakkers-
kar altijd had gestald, en daar kon ik ook komen werken.
Lang heb ik dat niet gedaan, want ik kon deze sigarenzaak
overnemen van mevrouw Nahuijs, een bekende figuur in de
buurt, die deze winkel 50 jaar had gedreven. En daarvoor
was het trouwens ook al een sigarenhandel geweest. De
vergunning uit 1925 hangt nog aan de muur. Het was iets
geheel nieuws voor mij, ik had nooit gerookt en aan een si-
garenwinkel had ik nooit gedacht. Maar ik stapte erin — eerst
geholpen door mevrouw Nahuijs, later heb ik natuurlijk ook
m’n middenstands- en vakdiploma gehaald — en je ziet wat
er van gekomen is.’

Antirookcampagnes
Daarmee deed Piet Zeilstra, wellicht zonder het te weten,
mee aan een Amsterdamse trend in die jaren, namelijk dat




profvoetballers na hun carriére een sigarenzaak begonnen.
Denk aan Sjaak Swart, Henk Groot, Frits Flinkevleugel,
Theo Cornwall, Jan Jongbloed, Bennie Muller.

En spijt heeft hij er nooit van gehad.

Zeilstra: ‘Met verschillende soorten klanten omgaan, van
zwervers tot professoren, het verveelt nooit. Soms is er
wel eens een lastige klant, maar ik heb in al die jaren nooit
problemen gehad, gelukkig is de zaak ook nooit overvallen.
Ik vind het leuk om mensen advies te geven, ook toen ik zelf
nog niet rookte. Rond m’n veertigste ben ik sigaren gaan
roken.

De keuze is nu veel groter dan voorheen. Ik schat dat zo'n
70% van de verkoop sigaretten en shag betreft en 30%
pijptabak en sigaren.

Vroeger had je nog zeven soorten pruimtabak; ik herinner
me nog de zogenoemde Zweden-propjes, daar kauwden
Amerikaanse honkballers op. Het meest verkochte sigaret-
tenmerk is wel Marlboro.

Van de goede voornemens om in het nieuwe jaar met roken
te stoppen, merk ik maar heel even iets. Wat zeker wel van
invioed is geweest, zijn de antirookcampagnes, beginnend
met dokter Meinsma in de jaren zestig. Die hebben zonder
twijfel veel klandizie gekost; vroeger had ik wel 600 a 700
klanten op een dag, nu 250 a 300. Ook het feit dat rookwa-
ren op andere plekken verkocht mochten worden, bijvoor-
beeld bij Albert Heijn, heeft zeker een rol gespeeld.’

Vertrek

De sigarenzaak van Piet Zeilstra is niet enig in zijn soort

— Hajenius op het Rokin en Andringa op de hoek van de
Reguliersbreestraat bestaan ook nog — maar het worden er
wel steeds minder en als verstokte Plantagebewoner mogen
we zeggen dat we de winkel van Piet de mooiste vinden.

Hij heeft het niet altijd makkelijk gehad: ‘De regelgeving is
nauwelijks meer te bevatten, bijvoorbeeld op het gebied van
reclame, aan de gevel, in de etalage, die wordt voortdurend
strenger. En de last van graffiti is ook groter geworden. Het
is lichamelijk ook wel een zwaar beroep, ik sta van s mor-
gens vroeg tot 's avonds laat op m’n benen — gelukkig kan
ik daar goed tegen. En er zijn natuurlijk mensen die voor
iemand als ik, die rookwaar aan de man brengt, bijzonder
weinig respect kunnen opbrengen vanwege het gevaar dat
aan roken verbonden is. Maar al met al zou ik het onmiddel-
lijk weer doen als me de mogelijkheid geboden zou worden.
Een opvolger heb ik niet, dus de kans dat dit een sigaren-
winkel blijft, is uiterst gering.’

Piet Zeilstra kon 20 jaar geleden het hele huis, dat ooit ge-
bouwd werd als hotel, wat nog duidelijk te zien is, kopen van
mevrouw Nahuijs. Jaren daarvoor had hij ook al een huis in
Jisp gekocht. Zeven jaar geleden overleed daar zijn vrouw
Ida. Hij vertelt hoe hij zijn vrouw ‘s morgens aantrof. Het is
het enige moment in ons gesprek dat Piet enigszins emotio-
neel wordt. 42 jaar geleden werd hun tweeling geboren, een

Bulletin | Vrienden van de Plantage | 22e jaargang nummer 1

jongen en een meisje.

Hoewel hij de Plantage een geweldige buurt vindt, kijkt hij
toch uit naar Jisp, waar hij na zijn pensioen gaat wonen
met zijn nieuwe partner, Elsa van Biljouw, als dit huis op de
hoek Plantage Middenlaan/Kerklaan verkocht is. In Jisp is
het mooi en lekker rustig. Afgezien van vissen en in de tuin
zitten lijkt hij er weinig hobby’s op na te houden, dus het blijft
voor ons gissen hoe zijn dagen er daar, na zo’'n levendig
bestaan in de winkel, uit zullen gaan zien...

Het is goed praten met Piet over vroeger en nu, over Artis
waar hij met de kinderen heen ging toen het nog tot zeven
uur open was, over de in onze ogen bijzonder grote voor-
raad pijptabak die hij met trots laat zien, over de sigaretten-
automaten van toen, waarnaast een man zat (Ko genaamd)
die voor wisselgeld kon zorgen, over de Gemeentegiro

die in de zaak gevestigd was, over snuiftabak, niet meer
bestaande sigarettenmerken, sigaren met een smaakje,
over verdwenen buurtwinkels en even verdwenen buurtbe-
woners. Meer dan veertig jaar geschiedenis.

We zullen je missen, Piet, ook de niet-rokers onder ons!

Een paar cijfers

Ontleend aan het genoemde artikel in Ons Amsterdam:
1610: begin tabaksteelt in Nederland; 1770: eerste sigaren-
fabriek;

1885: eerste sigarettenfabriek in Amsterdam; 1922: 15%
tabaksaccijns op sigaretten; 1990: reclameverbod; 1992:
rookverbod openbare gebouwen; 2004: rookverbod iedere
werkplek; 2008: rookverbod horeca.

Het bureau Onderzoek en Statistiek van Amsterdam (O+S)
wist te melden dat het aantal winkels in 1930 nog 1269 was,
en slonk tot 192 in 2010. Een gestage daling die nog altijd
doorzet.




